
Drie Amsterdammers op missie [1]:

Wĳ zĳn Brune en Frederic de Saint-Germain, een 
Frans echtpaar dat in Amsterdam woont met onze 
twee-jarige dochter Elise. Brune werkt voor 
Sungevity als hoofd IT en Frederic werkt voor 
Catawiki als Sales Manager. Wĳ maken deel uit van 
de Franse, katholieke gemeenschap in het 
Begĳnhof in Amsterdam. Begin dit jaar hebben wĳ 
besloten een nieuw avontuur te starten en ons als 
vrĳwilliger bĳ Fidesco aan te sluiten. We zullen ons 
voor twee jaar gaan inzetten in het ziekenhuis- 
project Sint Gabriël in Guinée. Frederic wordt daar 
de nieuwe directeur en Brune zal onder andere bĳ 
het voedingsprogramma gaan helpen.
Fidesco Nederland gaat Brune en Frederic volgen 
en u zult hen nog regelmatig op onze sociale 
kanalen tegenkomen.

Brune 
en
Frederic            

Beste vrienden en donateurs,

Wat hebben wij een mooi Fidesco-voorjaar beleefd! 
Tijdens de Vastenactie  konden wij met de hulp van 
velen weer een prachtig bedrag voor ons project 
inzamelen: de school ‘Onze Lieve Vrouw van Hoop’ in 
Burundi. In onze rode Fidesco-truien gingen wij 
veelvuldig op pad naar kerken, parochiezalen en 
scholen voor praatjes en presentaties. Echt mooi om 
daarbij zoveel actieve mensen te ontmoeten en om 
met elkaar de kinderen in Burundi een kans op goed 
onderwijs te geven! Een teken van hoop en vreugde 
voor hen en ook voor ons hier in Nederland.
Grote verrassing: deze zomer gaan drie Franse 
vrijwilligers uit Amsterdam op missie. Dit mooie nieuws 
hoorden we onlangs van het Fidesco hoofdkantoor in 
Frankrijk. Wij zijn blij om deze roepingen vanuit 
Nederland. Het laat zien hoe internationaal de wereld 
is geworden.  Een paar jaar geleden hadden we een 
Nederlandse die vanuit Frankrijk op missie ging - nu 
dan andersom. Wij blijven ons natuurlijk verder 
inzetten om ook nieuwe Nederlandse vrijwilligers te 
vinden. 
Hartelijk dank voor uw gebed en financiële steun aan 
Fidesco. Wij wensen u veel plezier met het lezen van 
deze brief. Geef hem graag weer aan een ander door, 
als-ie uitgelezen is. Zo helpen wij samen om Fidesco 
steeds meer bekend te maken en kansen te bieden 
aan de armsten in deze wereld. Een taak die nooit op 
zal houden, maar waarbij wij ook mogen ervaren dat 
het vreugde geeft om met elkaar te delen. Wij gaan er 
mee door!
Het Fidesco team wenst u een mooie, ontspannen en 
vreugdevolle zomertijd toe.
Hilde Sluiter, Jan Hol, Theo Barenbrug,
Johannes en Miriam Witt

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-SWvDCkX9821vc4JS-tmKbU_fvTCmYK5oLYtGqvT6gRmEKA/viewform


Lianne Christ, Sihanoukville, Cambodja

“Ik ben nu ongeveer negen maanden in Cambodja 
en ik voel mĳ hier erg thuis. Nu ik helemaal in het 
ritme van de school zit, alle leerlingen en het 
personeel ken en steeds meer hun taal en cultuur 
leer kennen, zie ik meer en meer van God in mĳn 
missie. Ik geef nog steeds les aan de eerstejaars 
studenten van de secretaresse opleiding en de 
eerstejaars van de elektriciteitsopleiding. Mĳn missie 
partner Alix en ik zĳn de enige docenten Engels. 
Daarom hebben wĳ alle verantwoordelĳkheid over 
alle Engelse lessen. Dit is soms een berg werk, maar 
we doen het met liefde en vreugde. Het leukste van 
lesgeven is dat mĳn einddoel niet is om van de 
leerlingen professionele Engels sprekenden te 
maken (dat zou natuurlĳk leuk zĳn, maar ja…). Elke 
keer dat ik Engelse les geef, of met de studenten in 
de pauzes spreek, leer ik hen beter en beter kennen 
en kan ik zien wat voor soort ongelofelĳke, leuke en 
mooie mensen het zĳn.” 
Groeten, Lianne Christ

Katinka en Bernard Peillon, Rayong, Thailand

“Het is alweer bĳna zo ver … over drie weken vliegen 
wĳ naar huis en onze tweede missieperiode in 
Thailand is dan afgelopen. Gedurende deze vier 
maanden, hebben wĳ genoten van het dagelĳkse 
leven met de patiënten. Fidesco zegt altĳd : « Je 
hoeft niet de hele tĳd bezig te zĳn, maar er gewoon 
zĳn zoals je bent » Dat hebben wĳ dus ook 
geprobeerd: geen telefoons meer, die blĳven in onze 
kamer achter maar dan heb je dus ook geen Google 
Translation meer, ietsje ingewikkelder! Wĳ zĳn niet 
alleen maar vrĳwilligers maar ook de broeder en 
zuster van de inwoners en dat brengt zoveel meer 
vreugde en rust met zich mee. Daar zĳn wĳ onze 
Heer heel dankbaar voor. Eind juni zĳn wĳ weer bĳ 
onze familie en vrienden thuis en daar zĳn wĳ ook 
dankbaar voor !“
Tot ziens volgend jaar!
Sawatdii, Mali & Manaw, 

Katinka en Bernard

Weer 73 nieuwe vrĳwilligers!
Deze zomer vertrekken 73 nieuwe vrĳwilligers 
op missie. Singles, echtparen en jonge 
gezinnen uit Frankrĳk, USA en België gaan het 
Fidesco avontuur aan. Ze vertrekken naar 28 
verschillende landen. Ook komen Afrikaanse 
vrĳwilligers op missie in Frankrĳk. 

Follow us !

www.fidesco.nl

Familie van Zwetselaar, Moshi, Tanzania

Neurologische aandoeningen in Sub-Sahara 
Afrika zĳn omgeven met onderbehandeling en 
bĳgeloof - bovenop het lĳden van de patiënt. 
Mariekes werk is erop gericht om dit lĳden aan 
te pakken met patiëntenzorg, onderwĳs en 
onderzoek, maar ook voorlichting en 
patiëntengroepen. Marco's werk richt zich op het 
ontrafelen van de verwekkers van infec-
tieziekten die soms ook een stigma op zich 
hebben rusten waardoor ook zĳn werk nogal 
eens vertraagd of verhinderd wordt door de 
misvatting dat informatie en bewĳs kwaad 
kunnen. Op dit culturele toneel van wetenschap, 
vooruitgang en tegenslag voltrekt zich ook het 
leven van de taaie vrolĳke jonge Zwetselaartjes 
van wie er nu nog maar twee in Tanzania wonen 
en de andere vier uitgevlogen zĳn voor studie in 
Nederland of Verenigde Staten, zie foto.



Succesvolle 
Vastenactie 2024

U heeft dit voorjaar uw 
hart laten spreken en 
ruimhartig gegeven 
voor de kleuters van de 
basisschool in Burundi: 
meer dan 40.000 euro.  
Veel meer dan het 
benodigde bedrag van 
18.000 euro. De meu-
bels en de lesmateria-
len worden al aange-
schaft en we overleg-
gen met de school wat 
verder nog nodig is. 
We zullen u via onze 
sociale kanalen en de 
website blĳven infor-
meren over deze 
geweldige actie.

Fidesco Frankrĳk heeft een nieuwe directeur: 
Hubert Laurent. Hĳ was tussen 2015 en 2018 
als Fidesco vrĳwilliger in Madagascar, tezamen 
met zĳn vrouw en vier kinderen. 
Na elf jaar werk bĳ lokale overheden wisselde hĳ 
naar het terrein van sociaal werk: eerst in de 
diaconie in het bisdom Toulon en daarna bĳ de 
Orde van Malta in Frankrĳk. Daar zette hĳ zich in 
voor daklozen en eenzamen. 
Wĳ zĳn blĳ met zĳn « ja » en wĳ danken de 
vertrekkende directeur, Emeric Clair en zĳn 
vrouw, Quitterie, voor hun jarenlange, energieke 
inzet voor Fidesco. Wĳ hebben Hubert 
recentelĳk bĳ de samenkomst van Fidesco 
International in Parĳs ontmoet. Wĳ zien met 
vertrouwen de samenwerking, en de nieuwe 
impulsen die hĳ  zal geven, tegemoet. We 
wensen hem en zĳn gezin alle goeds en Gods 
zegen voor het werk toe.

Vastenactie 2023: Huis bewoond

Inmiddels is het huis van onze Vastenactie “Zonder huis 
geen leraar” in Zambia gebouwd en bewoond. Het gezin 
van kok John Banda is ter plaatse en hĳ kan blĳven 
lesgeven. Van de rest van het opgehaalde geld zĳn 
machines gekocht en verscheept. Het uitladen van de 
vlakschaafmachine was een 昀氀inke klus. De zaadreiniger 
is net (eindelĳk) vanuit de haven van Durban richting 
Zambia vertrokken. Helaas heeft de school nu 12 uur per 
dag geen stroom -door de aanhoudende droogte is er niet 
genoeg water in de Zambezi rivier om genoeg stroom 
voor het hele land op te wekken. Ook zĳn de oogsten 
verdord en is nieuwe aanplant moeilĳk. De Fidesco 
medewerkers en de mensen in zuidelĳk Afrika 
ondervinden de gevolgen van klimaatverandering en van 
de sterke El Niño van vorig jaar aan den  lĳve. Graag uw 
gebed en steun voor hun 
situatie.

Informatiedagen online en fysiek

Onze eerste fysieke ontmoetingsdag is op 12 
oktober 2024. Daarnaast bieden wij regelmatig 
online informatiesessies aan waarin wij vertellen 
wat een missie met Fidesco inhoudt.  Ben jij (bijna) 
klaar met jouw beroepsopleiding of net 
gepensioneerd, geïnteresseerd in een missie met 
diepgang, geef je dan op via onze website. Wie 
weet tot ziens.

Hoe staat Fidesco er voor?

Wij, en allen die wij in 2023 hebben ondersteund, 
zijn blij voor de hulp die door u mogelijk is gemaakt. 
Wij mochten ons over een toename van de giften 
verheugen.  Sommige reserves werden gepland 
afgebouwd. Al met al konden wij een klein positief 
resultaat boeken. Uw hulp is concrete solidariteit 
met hen die het minder hebben. Hartelijk dank! Het 
uitgebreide jaarverslag vindt u op onze website. Wij 
danken onze penningmeester, Jan Hol, voor zijn 
precisie werk, dat hij al 12 jaar met grote toewijding 
en zorgvuldigheid verricht!

De kleuters maakten een bedankfilmpje.Bekijk het op onze website.

https://soundcloud.com/radiomariafrance/mission-et-volontariat-2019-11-27-fidesco-temoignage-de-severine-et-hubert-laurent-sur-madagascar
https://www.youtube.com/watch?v=Foxg2Eahs-A


Kies jij ook voor Fidesco?

Net als Maelle.

Stand op de Katholieke
Jongerendag

Op de Afrikamarkt in 
Den Haag 

Vastenactie: enthousiaste 
vrĳwilligers in de parochies

Samen met onze 
internationale collega’s
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Mĳn naam is Maëlle Nollet. Ik ben 21 jaar oud en 
kom uit Lille, Frankrĳk. Momenteel zit ik in het 
laatste jaar van mĳn bachelor Politiek, 
Psychologie, Recht en Economie (PPLE) aan de 
Universiteit van Amsterdam. Volgend jaar ga ik 
met Fidesco op een missie naar Benin van één 
jaar. Afgelopen zomer hoorde ik voor het eerst 
over Fidesco tĳdens de Wereldjongerendagen in 
Lissabon. Ik ging daar met de Emmanuel-
gemeenschap heen en kreeg een presentatie 
van deze NGO met getuigenissen van 
voormalige vrĳwilligers. Ik vond de lokale en 
collaboratieve aanpak van Fidesco, gericht op 
holistische ontwikkeling, erg prettig. Dus nadat ik 
wat meer onderzoek had gedaan en had 
deelgenomen aan een informatiesessie, besloot 
ik te solliciteren! Ik voel mĳ geroepen om 
dienstbaar te zĳn en ik zat er al een tĳdje aan te 
denken om een tussenjaar te nemen om 
vrĳwilligerswerk te doen. Ik wil mĳn competenties 
graag ten dienste stellen aan de meest 
behoeftigen in een langetermĳnproject. Ik heb erg 
veel zin in volgend jaar en ik zou het leuk vinden 
als jullie allemaal mĳn missie volgen via de 
website van Fidesco Frankrĳk en Nederland!

Wat is Fidesco?

FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) 
en Coöperatie) is een internationale katholieke 
organisatie die in 1981 door de Gemeenschap 
Emmanuel in Frankrĳk is opgericht. Fidesco 
zendt professionals over de hele wereld uit om 
bĳ te dragen aan de volledige ontwikkeling van 
de bevolking. Fidesco werkt altĳd samen met de 
lokale kerk om juist de lokale ontwikkeling door 
kleinschalige projecten te stimuleren. Fidesco 
heeft meer dan 2.000 vrĳwilligers uitgezonden, 
waarvan 25 Nederlanders. Na een voorbe-
reidingstraject gaan de vrĳwilligers twee jaar op 
missie. Fidesco is als internationale vrĳ-
willigersorganisatie goedgekeurd door het 
Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en is 
verder lid van verschillende NGO platforms. In 
Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Giften zĳn 
aftrekbaar van de belasting.

Maëlle

Voor informatie of sponsoring: 

Rooseveltlaan 2  www.fidesco.nl    info@fidesco.nl

2215 NX  Voorhout  Bankrekening NL53ABNA0566014297

Tel:  0852-731732 t.n.v. Fidesco Nederland, Venlo


