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Hallo lieve allemaal!!

Helaas is dit alweer mĳn een na laatste nieuwsbrief . 
Over ongeveer twee maanden ben ik alweer terug in 
Nederland. Wat is deze tĳd toch snel gegaan!! Ik loop 
toch wel met een vreemd gevoel rond wetende dat ik 
dat ik op een gegeven moment mĳn leven hier met alle 
vriendschappen die ik heb opgebouwd moet 
achterlaten. Aan de andere kant ben ik ook weer blĳ 
om iedereen in Nederland weer te kunnen zien en mĳn 
leven daar weer verder op te bouwen. Goed, in deze 
nieuwsbrief ga ik jullie het laatste nieuws vertellen over 
deze afgelopen drie maanden. Er zĳn natuurlĳk veel 
nieuwe dingen gebeurd en ik heb weer veel mooie 
dingen meegemaakt die ik graag met jullie wil delen.

Khmer Nieuwjaar 
Khmer Nieuwjaar is één van de grootse feestdagen die 
gevierd worden in Cambodja. Dit stamt af van de 
boeddhistische kalender. Ze vieren van 14 april tot 16 
april de overgang naar het nieuwe jaar. In deze drie 
dagen heeft de bevolking drie stappen die zĳ 
ondernemen. 

Engelse les geven samen met mĳn zusje

Op de eerste dag is het wassen van de grootouders 
of ouders. Dit is om respect te tonen aan hun 
ouderen. Ze wassen de voeten van hun oudste 
familieleden, leraren en leraressen en bĳvoorbeeld 
monniken, of priesters in ons geval. Deze traditie 
werd ook bĳ ons op school voortgezet. We wasten het 
standbeeld van Don Bosco en daarna de voeten van 
de broeders en priesters in de school. Ook wasten 
alle leerlingen de voeten van alle leraren en 
leraressen. Dit was in het begin zeker wat 
ongemakkelĳk, vooral omdat ik het natuurlĳk niet echt 
gewend ben dat iemand mĳn voeten wast, maar er 
hing een vrolĳke sfeer. De leerlingen zien dit als een 
vorm van respect tonen. 

Op de tweede dag maak je het huis en jouw 
leefomgeving schoon. Op deze dag maakten de 
leerlingen heel de school schoon. Iedereen hielp mee 
om een goede schoonmaak te houden over heel het 
terrein. Dit doen zĳ om het nieuwe jaar schoon te 
beginnen.  

Op de derde dag ga je naar de tempel om daar te 
bidden. Vaak bieden ze verschillende goden offers 
aan om hen om gunsten te vragen.  Bĳvoorbeeld 
schoonheid, geld of geluk voor het nieuwe jaar. Ook 
vieren ze Khmer Nieuwjaar met veel leuke 
traditionele spelen en dansen. Een van de tradities 
tĳdens Khmer Nieuwjaar is dat ze mensen nat spuiten 
op straat en babypoeder in je gezicht smeren. Dit 
doen ze om je geluk toe te wensen voor het nieuwe 
jaar. Dit was in het begin best vreemd! Wĳ konden 
niet droog op straat blĳven lopen. Elke keer werden 
we wel nat gespoten. Maar op een gegeven moment 
werd het erg leuk, het leek of heel het land voor drie 
dagen lang een watergevecht hield.  

Cambodja

Sihanoukville
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Lianne vierde samen met haar Fidesco-missie partner
Alix het boeddhistische Khmer Nieuwjaarsfeest mee.



Omdat dit zo'n groot feest is, was de school 
gedurende twee weken dicht. De week daarvoor werd 
het Khmer Nieuwjaar ook vervroegd gevierd op de 
school. We hadden dus grote feesten met dansen, 
watergevechten en lekker eten. Daarna bereidden 
alle leerlingen zich voor om naar huis te gaan. De 
school was dan twee weken helemaal leeg. Het was 
zo leuk om dit mee te maken! Er hangt een super 
leuke sfeer overal. We konden over straat lopen en 
iedereen glimlachte naar ons, wenste ons een 
gelukkig nieuwjaar en deelde eten ( en veel bier) uit.  

Ook vierden wĳ het Khmer Nieuwjaar in een andere 
provincie (Kampot) met de Fidesco-vrĳwilligers van 
de Don Bosco school in Phnom Penh. Daar waren 
veel festivals en al de straten waren vol met mensen 
met waterpistolen om iedereen nat te spuiten.  Deze 
feestdagen te mogen vieren met vrienden en 
studenten was een leuke combinatie om echt goed 
mee te krĳgen wat het Khmer Nieuwjaar precies is. 

Huisbezoeken studenten
Omdat de studenten niet in de school waren 
gedurende twee weken waren Alix en ik alleen. Wĳ 
vonden deze vakantie een goede kans om meer van 
het land te zien maar ook om onze studenten te 
bezoeken in hun huizen. We vonden het belangrĳk 
om onze studenten ook buiten de school te zien. We 
wilden graag hun families ontmoeten en weten hoe 
hun leefsituaties zĳn. We hebben uiteindelĳk twee 
huizen bezocht in die vakantie. Omdat wĳ al in de 
Kampot provincie waren, vanwege khmer nieuwjaar, 
besloten wĳ de leerlingen op te zoeken die ook in die 
provincie wonen. Dat was zeker een uitdaging!! Die 
leerlingen wonen midden op het platteland zonder 
straatnaam of huisnummer. We hebben als vervoer 
motorfietsen gehuurd. Deze zĳn erg populair en 
makkelĳk om mee te rĳden als je naar het platteland 
gaat. Meestal zĳn dit lange zandwegen met af en toe 
een koe die oversteekt. Ook reden de studenten met 
ons mee en gaven ons een live locatie die wĳ 
moesten volgen totdat wĳ hun huis konden vinden. 
Het leek een beetje op geo-coaching. Het was alle 
moeite waard want het was heel waardevol om te 
zien waar onze studenten wonen en hoe ze daar 
leven. 

Het eerste huis dat wĳ bezochten, was van een 
tweedejaars student genaamd Kong Sen. Hĳ is 20 
jaar oud en woont samen met zĳn zeven zussen en 
broers + aangetrouwde familie in een half houten, half 
betonnen huis. We werden hartelĳk ontvangen met 
veel eten en blĳe gezichten. Wetende dat deze 
mensen echt niet veel hadden, voelden wĳ ons extra 
dankbaar dat wĳ bĳ hen mochten eten. Het was een 
heel evenement, veel mensen in het dorp hadden nog 
nooit mensen gezien met een witte huidskleur. De 
ouders van onze leerlingen waren erg trots en riepen 
al hun buren erbĳ om ons te verwelkomen. Op een 
gegeven moment stopten veel mensen bĳ het huis om 
even te kĳken wie zĳ op bezoek hadden. Toen het tĳd 
werd om te vertrekken, werden we volgeladen met 
kokosnoten en extra eten en water om mee te nemen 
voor onze terugreis. Het was een mooie en dankbare 
ervaring om de familie van deze leerling te ontmoeten. 

Het tweede huis waar wĳ heen gingen was maar 20 
minuten van het eerste huis vandaan. Hetzelfde 
gebeurde daar! We werden van harte verwelkomd 
met drankjes en kokosnoten. Dit huis is van een 
eerstejaars student genaamd Wattana. Ik ken hem als 
een vrolĳke jongen die altĳd grapjes maakt en vrolĳk 
om je heen springt wanneer hĳ ons in de school ziet. 
Toen we aankwamen bĳ zĳn huis verbaasde het ons 
dan ook dat hĳ heel erg stil en gesloten was. De 
vrolĳke jongen die wĳ kenden van school was niet 
dezelfde als thuis. Later toen we hem terug op school 
tegenkwamen, hadden we de vrĳheid om te vragen 
waarom hĳ zich zo gesloten voelde. Hĳ legde uit dat 
hĳ zich thuis niet fijn voelt, helaas met ons gebrekkige 
Khmer is dat het enige wat we eruit konden halen.

Familie van Kong Sen...

...en zĳn huis



Mondul Kiri
Verder hebben wĳ deze vakantie gebruik gemaakt om 
Cambodja goed te ontdekken. Naast het bezoeken 
van Kampot zĳn wĳ ook naar de provincie Mondul Kiri 
gegaan. Mondul Kiri ligt dichtbĳ de grens van 
Vietnam. Mondul Kiri heeft nog eigen stammen die 
niet bĳ het Cambodjaanse volk horen. Zĳ hebben hun 
eigen taal, religie en manier van leven.  We kregen 
van vrienden een telefoonnummer van een lokale 
gids. We hebben met hem een track door de jungle 
gedaan. Dit was erg indrukwekkend! Hĳ kwam ons 
om 8:00 uur in de ochtend ophalen van ons motel en 
nam ons eerst mee naar zĳn familie. Hĳ heeft twaalf 
kinderen en acht kleinkinderen. Samen wonen ze op 
één terrein in meerdere rieten huizen. Toen wĳ 
aankwamen, vertelde hĳ wat over zĳn volk en hun 
manier van leven, vooral over hoe zĳ samen leven 
met de natuur. Elke dag gaat hĳ naar de jungle om 
daar te jagen of vruchten te zoeken. Daarnaast is hĳ 
al 22 jaar gids en neemt hĳ mensen mee de jungle in. 

Zo nam hĳ ons ook mee. Alles bĳ elkaar hebben we 
16 kilometer gelopen, berg op, berg af. Wat een 
intense ervaring! Ik heb nog nooit zoveel 
verschillende planten en dieren gezien in mĳn leven.. 
We konden zwemmen in watervallen, zelf ons eten 
klaarmaken boven een vuur en olifanten zien. Maar 
het allerleukste aan deze trip was dat een paar 
kinderen van de gids meegingen. Jonge kinderen 
tussen de 7 en 15 jaar oud. Ik heb zo'n geluk dat ik de 
taal wat heb kunnen leren want nu heb ik de leukste 
gesprekken met hen kunnen voeren. Het mooiste aan 
deze momenten is dat ik merk dat ik altĳd op missie 
ben. Zelfs als we besluiten in het land te reizen, blĳf 
ik mĳ altĳd aangetrokken voelen tot de lokale 
mensen. We hebben daarom ook zoveel kunnen 
leren over hun leven. Vooral ook het leven van onze 
studenten (sommigen van hen wonen in Mondul Kiri). 
Vaak praten de studenten over de jungle en hoeveel 
tĳd zĳ daarin doorbrachten als kinderen. Nu ik het met 
mĳn eigen ogen mocht zien, zag ik zoveel 
schoonheid in Gods schepping! Het liet me eigenlĳk 
beseffen hoe ver ik in Nederland af sta van de natuur. 
Iets dat God ons heeft gegeven om mee samen te 
leven, is de natuur. In plaats van dat ik mĳn tĳd 
doorbreng door te genieten van de natuur en ontdek 
wat voor rĳkdom het ons kan geven, ben ik vaak meer 
bezig met mĳn telefoon en met de zaken van die dag 
die moeten gebeuren. 

Familiebezoek 
Zoals sommigen misschien wel weten is mĳn naaste 
familie mĳ komen bezoeken in Cambodja. Wat een 
mooi cadeau in mĳn missie was dit. Ik vond het zo 
leuk dat ik mĳn missie mocht delen en mocht laten 
zien wat ik hier allemaal heb meegemaakt. Ik denk 
dat ik hen in een brede zin goed heb kunnen laten

zien wat ik hier precies doe. Bĳ hun aankomst in 
Phnom Penh heb ik hen direct meegenomen 
naar de school in Sihanoukville. Ze zĳn de eerste 
week vooral in Sihanoukville gebleven. Deze 
week hebben zĳ met mĳn dagelĳkse leven mee 
kunnen kĳken, ze hebben mĳn klassen gezien, 
mĳn leerlingen leren kennen en al mĳn 
dagelĳkse activiteiten meegemaakt. 

Daarna heb ik hen meegenomen om Cambodja 
te bekĳken. Zĳ hebben veel plekken kunnen 
bezoeken en bezichtigen om zo de cultuur wat te 
leren kennen. Het was in het begin zeker even 
wennen, ik was toch wel het ritme en Nederland 
een beetje vergeten. Toen mĳn familie mĳ 
bezocht, herinnerde ik mĳ weer zoveel dingen. Ik 
merkte door hun aanwezigheid dat ik hier in 
Cambodja een ander leven leid. Ik mocht veel 
vragen en handelingen uitleggen die voor mĳ al 
normaal waren geworden. 

Verschillen
Aan het einde wil ik jullie nog vertellen wat de 
grootste cultuurshock voor mĳ was. 

Het verkeer: Er zĳn hier geen verkeersregels. 
Mensen rĳden tegen de richting in, rĳden door 
rood, rechts heeft geen voorrang, je mag van 
rechts inhalen enz.. Ook kun je gemakkelĳk met 
10 mensen in een 5-persoons auto! 

Huidskleur: Ik had nooit gedacht dat de mensen 
hier een lichtere huidskleur wilden hebben. Zoals 
wĳ in Nederland zonnebanken en self tan 
creams hebben, hebben zĳ hier allemaal creams 
om een lichtere huidskleur te krĳgen.

Leefsituatie: Hierin zit natuurlĳk een groot 
verschil met Nederland, maar wat ik het mooiste 
vond, is dat de leerlingen hier vaak een 
ontzettend simpel leven leven maar daar veel 
puurheid en geluk uithalen.

Respect: Ik vond het heel interessant om 
erachter te komen dat de bevolking hier veel 
respect heeft voor ouderen of mensen in een 
hogere positie. Je zou denken dat iemand die 
een hogere positie heeft niet persé recht heeft op 
respect, maar ik merkte dat de mensen, die een 
hogere positie hadden, ook veel respect voor 
hun werknemers hadden als dank voor hun 
dienst. 

Eten: Ja, het eten…. Ze eten natuurlĳk elke dag, 
elke maaltĳd rĳst. Maar dat is niet alleen hun 
specialiteit natuurlĳk. Een van de eerste 
vreemde dingen die ik hier at, heet Balou. Dit is 
een eendenei met een volgroeid eenden embryo 
erin…. Dit wordt meestal op feesten gegeten. 
Maar ook de voeten van kippen, huid van 
varkens en hond wordt hier gegeten. 

Bekĳk hier een filmpje van Lianne en Alix over 
het Khmer nieuwjaar: https://youtu.be/
PBpNVMBXHZQ

https://youtu.be/PBpNVMBXHZQ
https://youtu.be/PBpNVMBXHZQ
https://youtu.be/PBpNVMBXHZQ


Geloof en bedankt!
Ik kan echt met een hart vol liefde en geluk terugkĳken 
op mĳn Fidesco-missie. Ik ben zo dankbaar voor alle 
momenten in mĳn missie. Ik ben zeker tegen wat 
moeilĳke tĳden aangelopen maar ik heb nooit gevoeld 
dat God mĳ alleen heeft gelaten in de missie. Elke 
keer als ik om hulp vroeg, hielp Hĳ mĳ tien keer beter 
dan dat ik had verwacht. Ik kan een Fidesco-missie zo 
erg aanraden aan mensen! Vooral aan alle jongeren, 
alsjeblieft, denk er over na!! Ik weet dat het eng of 
onhandig klinkt op missie gaan maar het is 
makkelĳker dan je denkt. Je zult een heel team met 
mensen om je heen hebben die je helpen en steunen 
en als belangrĳkste God laat ons nooit alleen als wĳ 
kiezen Zĳn pad te lopen! In mĳn 4e missie brief wil ik 
jullie graag nog meer over mĳn geloof vertellen en de 
relatie die ik met mĳn missie partner had. Ik wil 
iedereen graag weer bedanken. Iedereen die tĳd heeft 
vrĳ gemaakt om voor mĳ en de missie te bidden. 
Iedereen die geld heeft gedoneerd of mĳ op andere 
manieren heeft gesteund, heel erg bedankt! Ik heb 
mĳn missie echt als een zegen ontvangen en heb zo'n 
mooie tĳd hier kunnen hebben mede door jullie hulp. 
Dus nogmaals bedankt en tot snel!!

Lianne Christ                                Studenten op school

Hoe kunt u bĳdragen?
Lianne is niet alleen op missie, wĳ dragen haar mee. 
Elk gebed is belangrĳk voor haar missie. Maar een 
missie kost ook geld. Daarom zĳn financiële bĳdragen 
welkom, groot of klein, éénmalig of regelmatig.

Internet
Op onze website vindt u de mogelĳkheid om via Ideal 
of per tikkie rechtstreeks een bĳdrage over te maken 
voor Lianne.

Bank
U kunt uw donatie rechtstreeks overmaken op onze 
bankrekening NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Fidesco 
Nederland, Venlo. Vermeldt u er wel even bĳ dat het 
om een gift voor Lianne gaat. 

Wat is Fidesco?
FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en 
Coöperatie) is een internationale katholieke 
organisatie die in 1981 door de Gemeenschap 
Emmanuel in Frankrĳk is opgericht. Fidesco zendt 
professionals over de hele wereld uit om bĳ te 
dragen aan de volledige ontwikkeling van de 
bevolking. Fidesco werkt altĳd samen met de lokale 
kerk om juist de lokale ontwikkeling door 
kleinschalige projecten te stimuleren. Fidesco heeft 
meer dan 2.000 vrĳwilligers uitgezonden, waarvan 
25 Nederlanders. Na een voorbereidingstraject gaan 
de vrĳwilligers twee jaar op missie. Fidesco is als 
internationale vrĳwilligersorganisatie goedgekeurd 
door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken 
en is verder lid van verschillende NGO platforms. In 
Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Giften zĳn aftrekbaar 
van de belasting.

Voor informatie of sponsoring: 

Rooseveltlaan 2  www.fidesco.nl    info@fidesco.nl

2215 NX  Voorhout  Bankrekening NL53ABNA0566014297

Tel:  0852-731732 t.n.v. Fidesco Nederland, Venlo
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