ADVERTENTIES

DENK JE
EROVER
“PRIESTER TE
® WORDEN?

Kijk eens op

DE TILTENBERG

www.tiltenberg.org
of kom langs op
De Tiltenberg!

Grootseminarie St. Willibrord
Zilkerduinweg 375

2114 AM Vogelenzang

tel. 0252 345 345
www.tiltenberg.org

Wilt u de priesteropleiding steunen? Uw gift is zeer welkom op
rek.nr. 54 64 t.n.v. Het Grootseminarie

18 januari 2014
Informatiedag FIDESCO
Pastorie Maria Geboorte

Berg en Dalseweg 40 in Nijmegen

FIDESCO is een internationale katholieke

organisatie die vrijwilligers uitzendt om in

derdewereldlanden bij te dragen aan de
volledige ontwikkeling van de lokale bevolking

Vrijwilligers in het veld
Geef twee jaar van jouw leven. Voor elk beroep
hebben we een geschikt project. Meer dan 1000
anderen gingen je voor. Geinteresseerd/vragen?
Kom naar de informatiedag voor vrijwilligers op
18 januari 2014.

Ondersteun ons met gebed of giften
Maar liefst tweederde van Fidesco’s inkomsten
komt uit particuliere giften. Door deze hulp kan
Fidesco geschikte mensen vinden, trainen en
uitsturen om lokaal mensen te ondersteunen.
Wij blijven op financiéle hulp rekenen.

F www.fidesco.nl E info@fidesco.nl

E . 0852 -731732

Bankrekening 56.60.14.297

) .
f Fidesco Nederland Fidesco Nederland, Venlo

PEGGY SPLEK

PEGGY VAN DER WOUW, 30 JAAR

boekhoudkundig medewerkster, Landgraaf

TEKST: LOES REIJNDERS-CONRADS

VAN NAZARETH TOT BETHLEHEM : KRIBBE VAN JEZUS

2009 was ik in Israél geweest i De meest bijzondere plaats vond ik
en vond het onbeschrijflijk Bethlehem, de plek waar de kribbe
mooi. Ik trok van Nazareth van Jezus heeft gestaan. Nu staat er
tot Bethlehem envan de plek waar de : een prachtige kerk, de geboortekerk.
bruiloft van Kana plaatsvond tot aan Onder het altaar bevindt zich een
de broodvermenigvuldiging te Tabgha. : crypte waar een ster op de grond
Alle belangrijke plaatsen in het leven gemaakt is. In deze ster is een gat
van Jezus heb ik gezien. en hierdoor kon ik de plaats waar
de kribbe heeft gestaan, aanraken.
In eerste instantie was het zeer
onwerkelijk om te staan waar Jezus

geboren is. Later besefte ik dat ik

aan de “wieg van het geloof” stond.

EEN LEVEND EN TASTBAAR
GELOOF

Het raakte mij diep omdat ons geloof
in Bethlehem begonnen is. God is hier
mens geworden om te lijden en te
sterven voor ons allemaal. Ik voelde
de liefde van de Vader en de Zoon
diep vanbinnen. Voor mij is het geloof
hier levend geworden. Het bezoek aan
deze en de andere plaatsen in Israél
maakt het geloof nog concreter en
tastbaarder.
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