Nooit meer stroomstoring:

Dankzij uw hulp krijgt de
kaasmakerij in Madagaskar
een eigen zonnepanelenpark!

Enorm bedankt.

Beste vrienden, -~ ﬁ

Heel veel dank dat u het ons weer mogelijk heeft
gemaakt deze zomerbrief te verspreiden en te vullen
met goed en hoopvol nieuws.

Want echt, het deed dit voorjaar weer goed te zien
hoeveel mensen zich hebben ingezet voor de
Vastenactie-inzameling voor de landbouwschool in
Madagaskar. Velen van u waren hierbij betrokken,
hebben posters opgehangen, flyers verdeeld,
solidariteitsmaaltijden gekookt, geholpen bij onze
presentaties. Ook kinderen in parochies en op school
hebben meegedaan, flessen opgehaald, spulletjes
geknutseld en verkocht. En zo konden we met al uw
hulp het benodigde bedrag voor de installatie van de
zonnepanelen bereiken. Echt hartverwarmend! Een
concreet teken van hoop in de wereld waarin
naastenliefde soms ver te zoeken is.

Daarnaast zijn er met uw hulp ook vrijwilligers
werkzaam onder de armsten in deze wereld. In deze
nieuwsbrief leest u over enkelen van hen. Altijd weer
klinkt door, dat hun inzet en solidariteit met mensen in
nood voor hen zelf een levensverrijkende ervaring is.
Dank dat u dit, door uw giften, mogelijk blijft maken!

We wensen u deze zomer een tijd van ontspanning en
nieuwe inspiratie, waarbij u ook anderen mag laten
delen in wat u ontvangen hebt - want dat geeft
vreugde!

Johannes en Miriam Witt
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Feest: Fidesco Frankrijk bestaat 45 jaar!

2025 is een bijzonder jaar: Fidesco Frankrijk viert 45
jaar missie, solidariteit en toewijding aan de aller-
armsten. Sinds 1980 hebben meer dan 2300 vrijwil-
ligers, gedreven door hun geloof, hun vaardigheden
ingezet voor ontwikkelingsprojecten in meer dan 30
landen wereldwijd. Op 13 juli a.s. zal dit met veel
(oud) vrijwilligers gevierd worden in Paray-le-Monial
(F). Het is bijzonder om dit jubileum te vieren in het
Heilig Jaar. Het jaar van de hoop. Laten we bidden
voor alle mensen die op missie zijn en voor hen die
onze hulp in het bijzonder nodig hebben.

In 2026 vieren we in Nederland ons 35-jarig bestaan.
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Weer 65 nieuwe vrijwilligers! e

Deze zomer vertrekken 65 nieuwe vrijwilligers op
missie. Singles, echtparen en jonge gezinnen uit
Frankrijk, USA en Duitsland gaan het Fidesco
avontuur aan. Ze vertrekken naar 28 verschillende
landen. Ook komen Afrikaanse vrijwilligers op missie
in Frankrijk.




Katinka en Bernard Peillon, Rayong, Thailand

“Sinds maart 2025 zijn wij opnieuw actief in het Camillian
Social Center in Rayong, Thailand, waar wij patiénten met
HIV/aids begeleiden. Het centrum kende enkele
verdrietige momenten met overlijdens onder patiénten en
het verlies van een geliefde verpleegster. Desondanks zijn
er ook hoopvolle ontwikkelingen: nieuwe patiénten, herstel
van enkelen, en verbeterde infrastructuur zoals een
moestuin en aangepaste paden. Ons dagelijks werk start
vroeg met verzorging, oefeningen en activiteiten zoals
bingo en knutselen. Wij ondersteunen ook in het Eden
Garden, een tweede opvangcentrum. Ondanks moeilijke
omstandigheden, zoals de hitte en beperkte middelen,
blijven wij vol toewijding. Wij genieten van kleine uitjes,
lokale ontmoetingen en yoga lessen. Deze derde missie
verdiept onze inzet en verbondenheid met de
gemeenschap. Onze aanwezigheid, nederigheid en het
delen van vreugde in het dagelijkse leven van de patiénten
zijn ons leidmotief.”

Katinka en Bernard @

Ook een missie als pen:s_ioen-invulling?
Vraag naar onze mogelijkheden.

Maélle Nollet, Avrankou, Bénin

Mijn missie in het psychiatrisch ziekenhuis Saint
Camille in Avrankou, Bénin, verloopt heel goed! lk
ben hier nu tien maanden, en hoewel ik bijna elke
dag nieuwe dingen ontdek, voel ik mij thuis in
Avrankou! Na deze maanden dicht bij de patiénten te
hebben doorgebracht, heb ik hen veel beter leren
kennen, waardoor ik hun gedrag en psychiatrische
aandoeningen beter kan begrijpen. Dit heeft mij in
staat gesteld de activiteiten beter op hen af te
stemmen. Ik heb ook meer geleerd over de cultuur,
de levenswijze en de lokale taal! Het begrijpen van
de culturele context is fascinerend. Het heeft mij
geholpen om de ervaringen van de patiénten beter te
begrijpen en hen zo beter te begeleiden. Deze missie
heeft mij veel geleerd, over andere mensen, een
andere cultuur, maar ook over mijzelf. Ik vind het echt
leuk om anderen te dienen en ik krijg er zoveel voor
terug. Daarom zou ik een Fidesco-missie zeker
aanbevelen! Het is een avontuur, dat ik zeker nooit
zal vergeten. Het zal moeilijk zijn om Bénin en het
ziekenhuis te verlaten. Bedankt voor jullie steun,
E DABO (tot ziens)!

Maélle

Familie van Zwetselaar, Moshi, Tanzania

“Beroertes nemen zo sterk toe in Afrika dat het met
recht bestempeld kan worden als een epidemie. In
de algemene bevolking heeft wel 40% een te hoge
bloeddruk als risicofactor en de meesten worden
hiervoor niet behandeld. Dit heeft alles te maken
met de gezondheidszorg die niet voor iedereen
toegankelijk is. Een hoge bloeddruk voel je niet,
tenzij hij extreem hoog wordt, maar de prijs van de
pillen. wel in je portemonnee. Terwijl wij in
Nederland een kleine minderheid hebben met
hersenbloedingen, wordt deze verhouding in dit
deel van de wereld heel hard richting meer
bloedingen dan infarcten geduwd. De meeste
hiervan waren behandelbaar geweest, als je er op
tijd was achtergekomen.

Dit was een reden voor de ‘World Stroke
Organisation’ om hun activiteiten uit te breiden naar
Nigeria in West-Afrika en Tanzania in Oost-Afrika.
Deze maanden hebben wij dus een tweelingtraining
gehad in beide landen, met planning vanuit WSO,
maar wel door ons zelf geleid, met invulling van
plaatselijk relevante aspecten en met praktische
instructies in  Swahili. Onze eigen artsen,
therapeuten en verpleegkundigen hebben de
handen ineen geslagen om onderwerpen te
presenteren en te bespreken. Het was erg nuttig al
is de aanleiding best treurig. Ik ben ieder geval moe,
maar voldaan dat het allemaal goed is verlopen!”
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Marieke



Familie Caufriez, Matoto, Guinée I I

Na negen maanden in Matoto zijn we behoor-
lijk verrast door ons vermogen om ons aan te
passen aan het Guinese leven. Tijdens onze
missies en onze interacties met Guineérs zijn
er veel dingen die we niet begrijpen — manieren
van doen of denken die soms ver verwijderd
zijn van onze referentiepunten. In die gevallen
proberen we die te accepteren en vooral onze
Europese reflexen en gewoontes opzij te
zetten. We herinneren onszelf eraan dat we
slechts op doorreis zijn, verwelkomd in een
land dat niet het onze is. Dit helpt ons een band
op te bouwen en voorkomt dat we boos of
ongeduldig worden, dat we willen dat alles
sneller gaat of dat het 'net als thuis' is.

Als een politieagent ons nu aanhoudt omdat de
wielen van onze geparkeerde auto niet perfect
recht staan, glimlachen we en zetten we ze
recht, zonder vragen te stellen. En als we twee
uur op een bruiloft op een stoel moeten zitten
voordat de ceremonie begint, besluiten we ons
ongeduld opzij te zetten en leren we gewoon...
te wachten.

Elise neemt alles om haar heen heel natuurlijk
in zich op. We vinden haar regelmatig bij de
buren, waar ze rijst eet. De afgelopen
maanden hebben we bezoek gehad van Freds
ouders, Catherine en Hugues, die hun dokters-
en verpleegstersjasjes aantrokken en twee
weken lang in de behandelkamer kwamen.

Maart was ook de maand van de Ramadan,
een bijzondere tijd waarin het hele land zich
naar de zon keert en vast. April was de
vastentijd, een periode van intense viering
door de katholieke gemeenschap, die in
Guinee een minderheid vormt. Omdat het
avontuur nog niet intens genoeg was, en om
het gaande te houden, krijgen we in augustus
gezelschap van ons tweede kindje, dat dit
tweede jaar bij ons in Matoto zal wonen.

Brune, Frédéric en Elise
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Succesvolle Vastenactie
2025

Het doel van #£37.080 is
behaald! De kaasmakerij van
de landbouwschool in Mada-
gaskar is u dankbaar. U maakte
het voor hen mogelijk dat het
zonnepanelenpark en de bijbe-
horende batterijen kunnen wor-
den aangeschaft en gemon-
teerd. Nu kan de kaasmakerij
onafhankelijk verder en is
continu stroom verzekerd. Er
was zelfs geld over om de twee
grote koelcellen te repareren
die door tropisch noodweer niet
meer werkten. Wij zullen u via
de sociale media blijven infor-
meren.

Fidesco kids

Met hun zelfgemaakte kaarsenactie van gerecycled
kaarsvet haalden de Fidesco kids vorig jaar in totaal
2133,58 euro op, in drie maanden. Dit bedrag kwam ten
goede aan ons gezondheidscentrum in Guinée. Ook dit
jaar willen zij graag voor u aan de slag. Op de website
van Fidesco staat hun uitgebreide catalogus. U kunt
kiezen uit meer dan 40 verschillende kaars-modellen.
Plaatst u, via onze e-mail, een bestelling bij hen?

Hoe staat Fidesco er voor?

We hebben over afgelopen jaar mooie giften mogen
ontvangen, onder andere door mensen die donaties voor
Fidesco vroegen in plaats van geschenken voor hun
jubileum of verjaardag. Deze solidariteit met mensen ver
weg raakt ons steeds weer. Mede hierdoor hebben we
afgelopen jaar een positief resultaat gehad. Dit zullen we
spoedig aan een project besteden voor mensen die het
hard nodig hebben. Het uitgebreide jaarverslag vindt u op
onze website.

Hartelijk dank aan allen die mee hebben geholpen om de
noden van anderen te verlichten. Hartelijk dank ook aan
onze penningmeester en het bestuur die dit allemaal

bijhouden.



In gesprek met kandidaten
de Katholieke Jongeren
g in Ede

Ba

Kaarten schrijfactie voor de
gevangenen in DR Congo
was een groot succes.

We trekken met Fidesco Informatiedagen het land in

Op zaterdag 11 oktober a.s. is iedereen welkom op
onze informatie dag in Nijmegen. Ben jij nieuwsgierig
naar het leven en werken in een ontwikkelingsland,
ben jij benieuwd naar de werkwijze van Fidesco of wil
je ons steunen? Kom dan op 11 oktober naar de
Heilige Stefanus parochie in Nijmegen, ga in gesprek
met (oud-)vrijwilligers en laat je goed door hen
voorlichten. We trekken met deze informatiedagen
weer het land in om deelname makkelijker te maken.
Een bezoek aan onze dag betekent nog niet dat je
direct uitgezonden wordt. Nee, het betekent dat je
met veel kennis aan het denken wordt gezet of zo’n
Fidesco avontuur iets voor jou kan zijn. Wil jij niet
wachten tot oktober? Op woensdag 17 september
a.s. houden we een informatie avond online vanaf
20.00 uur. Aanmelden via info@fidesco.nl.

Wat is Fidesco?

FIDESCO (FIDES (Geloof) en COoperatie) is een
internationale katholieke organisatie die in 1981
door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk is
opgericht. Fidesco zendt professionals over de
hele wereld uit om bij te dragen aan de volledige
ontwikkeling van de bevolking. Fidesco werkt
altijld samen met de lokale kerk om juist de lokale
ontwikkeling door kleinschalige projecten te
stimuleren. Fidesco heeft meer dan 2.300 vrijwil-
ligers uitgezonden, waarvan 25 Nederlanders, in
30 verschillende landen. Fidesco is erkend door
het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en
is lid van verschillende NGO platforms. In
Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar
van de belasting.

Voor informatie of sponsoring:
Rooseveltlaan 2 www.fidesco.nl
2215 NX Voorhout

: 0852-731732
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Bankrekening NL53ABNA0566014297

t.n.v. Fidesco Nederland, Venlo

Lezingen in parochies over
de ‘sociale leer van de kerk’.
Nodigt u ons ook uit?

Na ruim 12 jaar een wis-

gevierd met pannenkoek

Fidesco Internationaal

Met Pinksteren kwamen we met onze
internationale collegas in Villebon samen en
brainstormden wij over het vinden van nieuwe
potentiéle vrijwilligers, het updaten van onze
websites en de onderlinge samenwerking.
Bovendien konden we daar de 65 nieuwe
vrijwilligers ontmoeten die deze zomer allemaal
op missie gaan.

info@fidesco.nl

seling van penningmeester,



